
Reisverslag 

 

 

Actieve reis Oostenrijk, Brandnertal 08/2024 



Zaterdag 17/08 
Op zaterdagochtend vertrokken we vanuit Drachten naar Brandnertal. Hoewel er wat zenuwen 
en heimwee waren, ontstond er al snel een gevoel van saamhorigheid binnen de groep en 
konden we vol enthousiasme verder. 's Avonds hebben we heerlijk gegeten in een gasthaus in 
Leutkirch, waar goulash, cordon bleu en schnitzels op het menu stonden. Nom nom nom! Om 
22:00 uur kwamen we aan in het mooie appartement. We hebben nog even gezeten en genoten 
van een biertje, waarna we, gesloopt van de lange reis, naar bed gingen. 

 

Zondag 18/08 
Hé bah, alleen maar regen vandaag… wat moet je dan eens gaan doen? Nou, we hebben ons 
vermaakt! Joas en Afke deden mee aan de auditie van de talentenshow Landals Got Talent op 
het park. Voor die tijd nog even oefenen in het huisje en tijdens de show zong Joas de sterren van 
de hemel met “Can You Feel the Love Tonight” van Helene Fischer. Afke danste en zong erop los 
op het nummer “Twee Vrienden” van Samantha Steenwijk. Afke zong het nummer ook een 
beetje voor haar vriendje en kondigde voor het zingen aan: “Deze is voor jou, lieffie.” Ook van de 
andere vakantiegroep deden meerdere mensen mee aan de auditie, zelfs de begeleiders 
hebben nog op het podium gestaan. Na een poosje gingen de remmen los en ging Joas zelfs nog 
voor de tweede keer optreden. Een paar hebben 's middags nog gezwommen of gechilld. Afke en 
Petra gingen eten koken, daar keek Afke erg naar uit. En het was niet eens aangebrand! Jacco gaf 
het eten een 8 en Allan een voldoende. Naja, vooruit! 's Avonds lekker hangen op de bank en 
voor 23 uur lag iedereen in zijn nest! 

  

 



Petra en Angelique in actie tijdens de audities…  

 

De kookkunsten van Afke en Petra:  

 

 



Maandag 19/08 
Op maandagochtend begonnen we met heerlijke 
verse keizerbolletjes! Vervolgens bezochten we het 
stadje Bludenz, waar we groenten kochten op de 
markt voor het avondeten en wat door de straatjes 
struinden. We klommen ook naar boven en 
bezochten kort een kerkje. Daarna gingen we weer 
naar beneden en aten we een lekker taartje bij de 
bakker. Vervolgens keerden we terug naar het 
appartement en genoten we van een kop 
tomatensoep en stokbrood. Na het eten maakten 
we nog een wandeling en strandden we bij 
Alperrona, een kaasboerderij in de bergen. Hier 
kwamen we even tot rust en bestelden we een 
kaasplankje, hoe kon het ook anders! Het idee was 
ook een biertje, maar dit bleek appelcider te zijn; 
dat was een kleine tegenvaller. Ach ja, kan 
gebeuren. Op de terugweg kwamen we nog 
fascinerende varkens tegen en deed Joas de 
meiden van “Saai” na. Voordat we het wisten, 
waren we alweer bij het huisje. Uitgeteld ploften 
we op de bank. Behalve Dirk en Petra, zij waren 
nog actief aan het koken, wraps! Afke gaf het eten 
een 10! 

 

 



 

 

 

 



 

Dinsdag 20/08 
Op dinsdag gingen we naar het klimpark. Afke vond het iets te spannend en heeft iedereen dus 
van de zijkant bekeken. Allan durfde het aan om twee keer de zwarte route te nemen (de 
zwaarste, die de kliminstructeur afraadde); dapper! Na het klimmen hebben we nog wat door 
het dorpje Brand geslenterd, een lekker ijsje gegeten en zijn door erg koud water gelopen. Aan 
het einde van de middag gingen we nog boodschappen doen en heeft Petra hamburgers 
gebakken. Volgens Afke was het eten weer een 10 waard, dus het zal wel goed geweest zijn        
's Avonds hebben we nog een wandeling gemaakt en schrok Dirk zich rot doordat hij het 
stroomdraad eerder raakte dan de koe… (wat de bedoeling was). En ja, dat was de dinsdag 
alweer! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Woensdag 21/08 
Op woensdag gingen we op pad om het stadje Feldkirch te verkennen. We slenterden rustig door 
de kleurrijke straatjes van deze stad. Hoewel Joas liever naar Sant Gallen wilde, was Feldkirch 
ook erg mooi! Afke kocht een mooie puzzel, spotte trouwjurken en onderweg hadden we veel 
plezier met een ‘na-praat’ knuffel, wat leidde tot veel gelach! We lunchten heerlijk bij een bakker 
en maakten daarna een pittige wandeling met hele lange trappen om het wildpark in Feldkirch te 
bekijken. Na dit bezoek gingen we weer naar beneden, de stad in, om een oud kasteel te 
bezichtigen. We sloten het bezoek af met een biertje op het terras. Gabe was gul en gaf ons een 
halve liter in plaats van een klein biertje! Het was een leuke maar vermoeiende dag, op de 
achterbank in de auto vielen de oogjes dan ook snel dicht op de terugweg. Gabe en Jacco 
gebruikten hun laatste energie om macaroni te koken, wat erg in de smaak viel!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 22/08 
Op donderdag wilden we naar de Lünersee, een groot meer dat volgens de plaatjes erg mooi 
moest zijn. Het plan was om er wandelend heen te gaan (wat volgens de receptioniste twee 
uurtjes zou duren), maar eenmaal aangekomen, ontdekten we dat het toch wel twee zware 
uurtjes omhoog door de bergen zouden worden. Uiteindelijk gingen Allan, Jacco, Joas en Petra 
de uitdaging aan. Het was een pittige klim langs spannende paadjes met het ravijn aan je 
linkerzijde, maar door goed op elkaar te letten, is het gelukt! Zelfs binnen de twee uur, nog snel 
ook! 

Dirk, Afke en Gabe gingen met de lift naar het meer, wat ook erg gaaf was. Het uitzicht op de 
Lünersee was adembenemend; net zo mooi of zelfs mooier dan op de plaatjes. Er zijn flink wat 
foto’s gemaakt, waarna we weer naar beneden gingen. Op de terugweg hadden Dirk en Gabe het 
lef om door de bergen naar beneden te gaan, samen met Allan en Petra. Joas, Jacco en Afke 
namen de lift naar beneden. 

Na dit bezoek zijn we naar de supermarkt gegaan, hebben we genoten van een ijsje en zijn we 
huiswaarts gekeerd. Joas en Petra hebben heerlijke pannenkoeken gebakken met opnieuw ijs 
als toetje. Genietennn! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 23/08 
Potverdrie! De laatste dag alweer, maar wel een hele leuke dag. We begonnen met rodelen, 
alleen Gabe durfde het niet aan        . De rest van de groep gelukkig wel. Met hoge snelheid 
rodelden we een baan van bijna 3 km naar beneden, gaaf! Na het rodelen kwamen we tot rust in 
een zwembad in de buurt, waar een aantal van ons het aandurfden om van de 5 meter hoge 
springplank te springen! 

Thuisgekomen gingen we lekker uiteten op het park, samen met de andere Tendens-
vakantiegroep. Gezellig! Daarna was de Landal-Got-Talent Show, waar Joas en Afke aan 
meededen. Afke ging voor die tijd nog in de make-up, klaar om te schitteren! Ondanks de lichte 
zenuwen ging het weer super goed! Omdat de jury alle optredens zo goed vond, werd iedereen 
eerste en kreeg ieder een mooie medaille; fantastisch. 

En ja, zoals altijd komt aan al het goeds een eind, en was dit de laatste activiteit van een zeer 
geslaagde vakantie! Bedankt dat je mee ging en wie weet tot de volgende keer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANKJEWEL!  


